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                            Avondmaal

                            Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven aan wie in Hem gelooft.

                        

                    
                

                
    
        
    
        

        
        

        
    



    





            

        

    


        
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                    
                        
                         
                        
                    
                

            
                Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven aan wie in Hem gelooft.
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                Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
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                Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
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                Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
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                De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
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                Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
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                Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
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                De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
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                Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
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                De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
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                Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
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                Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
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                De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
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                Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus Christus, ook voor jou.
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                Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen.

            

        

        
            Genade
        

    



    
        
            
                    
                        
                         
                        
                    
                

            
                Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden Woord.
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            Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan jongeren door te geven.

ABC van het geloof is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

            
        

        
            
                
                    	Steun ABC
	Over ABC
	Contact
	Thema 'rouw en verdriet'


                
            

        

        
            
                
                    Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
                    Schrijf je in
                

                
                    Volg ons:
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    

                

            

        

    



    
        
            
                
                    	Algemene voorwaarden
	Disclaimer
	Privacyverklaring


                
            

        

    



    


